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leder mens heeft bronnen nodig, waaraan energie wordt ontleend en die stevigheid geven. Zo zijn we ook
bedoeld, als mensen die putten uit de bron van Gods liefde en waarheid, en diezelfde liefde en waarheid
verspreiden. Maar in de praktijk hebben we naast de verbondenheid met de Heer ook vaak andere steun-
punten. Dingen die we nodig hebben om tevreden te zijn over onszelf of ons werk. “lk moet druk zijn, veel
uren maken. Mensen moeten goed over me spreken. |k zie met voldoening dat er bij mij meer mensen in
een dienst komen dan bij mijn collega”. En zo zijn er nog wel heel wat manieren om je (zelf)vertrouwen te
stutten. En soms blijken deze je voor de voeten te lopen en je bewegingsvrijheid te beperken. Dat de bron
van Gods liefde niet echt bereikbaar lijkt te zijn, dat je wel zoekt, maar niet vindt.

Door meer dan 25 jaar mee te werken binnen de werkgroep voor Gebedspastoraat ‘in Christus heel’*
heb ik heel wat praktische kennis op dit gebied opgedaan. En dit is tegelijk ook een stuk theologie, kennis
over het werk van God in ons. De werkgroep voor Gebedspastoraat is een plek om zelf te groeien en leren.
Sinds 1978 is daar een team uit verschillende kerken onderweg om te ontdekken hoe het heil van onze Heer
doordringt in de basispatronen van ons leven. De impuls hiervoor is gekomen door ontmoeting met de
Engelse organisatie Wholeness through Christ, die nog steeds actief is. Een viertal aspecten vormen samen
een werkmodel, dat telkens weer vruchtbaar blijkt. Er is aandacht voor de pijn die mensen oplopen tijdens
hun leven, voor de zonden die ons treffen en die door ons gedaan worden, de manier waarop wij bij pijn en
tekort houvast zoeken, en de wijze waarop het kwaad invloed op ons uitoefent. Uitleg, ruimte voor bezin-
ning, een dagdeel de tijd voor een deelnemer om met twee teamleden in te gaan op wat in de patronen van
diens leven nu aan de orde blijkt te zijn, en daar samen voor te bidden. Er wordt intensief geluisterd, in de
verwachting dat Gods Geest ons verstaan verlicht en zelf inzicht geeft. Mensen krijgen zo niet alleen zelf
meer zicht krijgen op wie ze zijn en mogen worden, maar ook zelf meer instrumenten in handen voor hun
pastorale omgang met anderen.

Wat is houvast?

Binnen het Gebedspastoraat gebruikten we de term “bindingen’, als aanduiding voor de wijze waarop we
reageren op wat we in ons leven tegenkomen, de wijze waarop we houvast vinden. |k spreek liever over
houvast zoeken, en wel om twee redenen. In de eerste plaats gaat het niet zomaar om vastzitten aan iets of
iemand. Dan zou de gedachte kunnen ontstaan dat een band met iemand al een belemmering is. Goede
banden met mensen die bij je horen zijn juist een geschenk van God. Het is in de tweede plaats geen gevan-
genschap die ons overkomt, en die door sommigen dan ook al snel met occulte gebondenheid verward
wordt. Het is voor mij van wezenlijk belangen om hier een helder onderscheid te maken. Occulte gebon-
denheid kan ontstaan door je met occulte zaken bezig te houden, zoals spiritisme. Soms zoeken mensen
daar houvast of macht. Maar bij het zoeken van houvast, waarover ik het hier heb, gaat het om processen
die zich afspelen binnen de menselijke psychische structuur bij het omgaan met verlangen, tekort of kwet-
sing en die duidelijk verklaarbaar zijn zonder verwijzing naar externe machten of krachten. Dat wordt nogal
eens over het hoofd gezien, en dan wordt te weinig rekening gehouden met onze eigen verantwoordelijk-
heid. Wij mensen maken keuzes, soms op een bizarre manier, zonder dat we daarbij aan de duivel hoeven
te denken.

Soms zoeken we heel bewust houvast, maar vaak is het een instinctieve reactie, een automatische res-
pons waarover we niet echt nadenken. Een poging om tekort op te vangen, om teleurstelling of pijn te
vermijden, om erkenning te krijgen, om tevreden te kunnen zijn. En dat groeit vast in gewoontes. Gewoon-
tes die constructief kunnen zijn, maar die ook storend kunnen werken in de omgang met God, met anderen
en met onszelf. Er is bewuste inspanning nodig is om gewoontes tegen het licht te houden en op te sporen
wat daarachter zit. Dat is eigenlijk al de beslissende stap op een weg van verandering. Want dan verliezen
patronen die niet voldoen hun vanzelfsprekendheid. Dan komt er scherper zicht op de keuzes die gemaakt
zijn. Dan blijkt de wil of de onwil om de weg te gaan, die God wijst. Hulp van anderen is daarbij vaak nodig,
omdat we niet zelf scherp zien waar onze blik op onszelf en onze gewoontes vertroebeld is.

Achter het zoeken naar houvast zitten teleurstellingen, gemis, gevoel van innerlijke leegte: ik ben over
het hoofd gezien, ik heb te weinig gekregen, mij is onrecht aangedaan. Maar ook opgroeien in weelde kan
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ertoe leiden, dat je niet in staat bent om met een beperkt inkomen te leven. Dan moet dus aanvaard wor-
den, dat leven zonder zekerheid van overvloed echt mogelijk is. Of een kind, dat altijd verwend is, heeft een
hele weg af te leggen om te ontdekken dat er grenzen zijn, en dat God echte verantwoordelijkheid aan ons
geeft. En bij ouderen hoor ik het ook, als ze het onvermogen van anderen niet willen aanvaarden. Fiets jij
niet meer? Als je het probeert, lukt het je vast wel. Daar moet nog erkend en aanvaard worden, dat er ook
echt aftakeling van krachten is.

Gelukzoekers die het doel niet bereiken

Je kunt mensen zien als een geboren gelukzoekers, op zoek naar de vreugde van het leven.? Dat is ook
het positieve in alle vreemde vormen die dit zoeken kan aannemen. De mens mist vaak zijn doel, door
verblinding, door op het verkeerde been gezet te zijn, door geluk te zoeken waar het niet te vinden is. Dat is
niet zozeer slechtheid, als wel iets goeds proberen te bereiken op een niet-doeltreffende wijze, of op een
wijze die zelfs ingaat tegen Gods geboden. De ware vervulling van het wezenlijke verlangen is verbonden
met de overgave aan God, met het leven vanuit de liefde die God ons geeft. Alleen in het kennen van Hem
ligt het ware leven. Door de verbondenheid met Hem komt aan het licht waar we ten onrechte houvast
zoeken; alleen Hij kan van ons afnemen, dat wij zo vaak ons doel missen, zondigen tegen Hem en tegen
onze bestemming. Zonde zit niet in de schepselmatige behoeften (voedsel, zekerheid, geborgenheid, liefde,
erkenning e.d.), maar in de wijze waarop mensen los van God proberen deze behoeften te vervullen.

Anselm Grin maakt een zinvolle onderscheiding tussen een motivatie, die gebaseerd is op gebrek
(‘Mangelmotivation'), en het verlangen naar groei (‘Wachstumsmotivation').? In het eerste geval cirkelen we
om het gebrek, dat we proberen te compenseren, terwijl we in het laatste geval op weg zijn om steeds meer
de identiteit eigen te maken, die God ons geschonken heeft. Als we niet opletten, willen we slechts vermin-
dering van onze noden bereiken, maar kijken we niet boven die noden uit naar God, die de ware grond van
ons leven is.* Dan willen we wel van de symptomen af, maar worden de wortels waaruit ze groeien over het
hoofd gezien.

Liefde, geborgenheid, veiligheid zijn bestaansvoorwaarden.> En als die ontbreken, dan zoekt een mens
vanzelfsprekend manieren om deze noodzakelijke behoeften te vervullen, bv. door aan te passen aan de
veronderstelde eisen van anderen, die dit verlangen kunnen bevredigen. Een poging om in de gunst te
komen, er bij te horen, mee te tellen, genoeg te krijgen om tevreden te kunnen zijn. En dat werkt door in de
omgang met anderen, in conflicthantering. Het beinvloedt zelfs het vermogen om te luisteren naar anderen.
Als je bv. de druk voelt van het vele dat je taak van je vraagt, kun je zomaar suggesties van wat ook zou
kunnen worden opgepakt, horen als kritiek op je functioneren, en dan stel je je afwerend op.

De pech is, dat onze manieren van geluk zoeken en onze overlevingsstrategieén een belemmering kun-
nen vormen voor vrijuit leven. Het is triest te ontdekken je een weg gaat waarop je je doel niet bereikt, dat
je probeert om te verdienen wat ten diepste niet verdiend kan worden. Of het wordt een manipulatie van
mensen in je omgeving, die je door je inspanning voor hen probeert te brengen tot het uiten van waarde-
ring. Op het moment dat dit aan het licht komt, wordt de gelegenheid geboden tot een keuze.

In dit licht is het begrip zonde, in de betekenis van: doel missen, niet in de eerste plaats moralistisch,
maar geeft het aan dat de mens los van God niet tot zijn bestemming komt. Meer dan eens kiezen we een
weg die doodloopt. Deze vergeefsheid is geen laatste oordeel. God zelf schenkt de mogelijkheid om een
andere, betere weg te gaan.

Scherp geformuleerd is het zoeken naar houvast door prestaties, door aanpassing aan verwachtingen,
door eigen vormen van bescherming tegen kwetsing, door manipulatie een vorm van je heil zoeken buiten
God, een vorm van afgodendienst. Het is mijn ervaring dat verkeerde manieren van houvast zoeken aan het
licht kunnen komen door een discussie of een conflict, maar soms ook door inzicht dat al nadenkend ont-
staat, of door een opmerking wordt wakker geroepen. Daarin zie ik de barmhartigheid van onze Heer, die
gekomen is om zondaren tot bekering te brengen.

In houvast zoeken in bezit of prestatie, in streven naar erkenning door anderen te behagen, in zichzelf
afschermen, daarin spreekt ons vlees, niet de Geest, om woorden van Paulus te gebruiken. Het is geen

2 Dit raakt aan de observaties van James K. A. Smith, Je bent wat je lief is. De spirituele kracht van gewoontes, Utrecht 2019.
Op p.15 stelt hij: “Onze wensen, verlangens en begeerten vormen de kern van onze identiteit, de bron waaruit onze daden
en gedrag voortvloeien.”

3 Anselm Griin, Tu dir doch nicht selber weh. Mainz 2000-5, p.93.
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houvast zoeken bij onze Heer. Daar zit voor het geloof een wezenlijk punt. Ik moet denken aan Jeremia 2,13:
“Twee wandaden heeft mijn volk begaan: het heeft mij verlaten, de bron van levend water, en het heeft
waterkelders uitgehouwen, kelders vol scheuren, waarin het water niet blijft staan.” Ofwel: we kunnen
kiezen om vanzelfsprekend vanuit onze eigen kracht en visie te leven, of we leggen onze keuzes ter toetsing
voor aan God.

Een parallel kan worden getrokken met de afgodendienst in het Oude Testament: een verlangen om
vruchtbaarheid, levensonderhoud en zekerheid te garanderen. Dit doel probeerde men te bereiken d.m.v.
offers aan de goden van de vruchtbaarheid. De prijs was vaak hoog: tot aan kinderoffers toe, of het delen
van de eigen vruchtbaarheid met de "god’, d.m.v. rituele prostitutie. Daarover spreken de profeten hele
harde woorden. We zijn gewend om de felheid van de profeten tegen deze afgodendienst te verbinden met
het opkomen voor de eer van God. Maar het is tegelijkertijd een opkomen voor het ware geluk van de
mensen, want een andere bron van het goede dan God alleen is er niet.

Handelen op een bepaalde wijze, om van een ander wat gedaan te krijgen, is een vorm van (niet bewus-
te) manipulatie.® Zo kan iemand ook overspannen verwachtingen hebben van het effect van de eigen
prestaties. Dat is uitputtend, want de inzet die geleverd moet worden voor het beoogde resultaat is altijd
groter dan de opbrengst.

Maar door zo te gaan leven voor het verdienen van aanzien, compensatie voor het gemis, wordt de mens
zowel beroofd van zowel zijn vrijheid als van zijn waardigheid.” De christelijke vrijheid is echter de vrijheid
om lief te hebben zonder verkramptheid, niet gevangen in jezelf en je eigen wensen, de vrijheid om een
ander te zien als zichzelf, en niet als vervuller van je wensen. Deze vrijheid omvat ook de ruimte om anderen
open tegemoet te treden. Dat kan inhouden dat je door anderen gekwetst kunt worden, maar dat hoort bij
de risico's van de liefde.?

Durven erkennen

Degene bij wie je houvast zoekt of van wie je erkenning verwacht, is niet persé de veroorzaker van het
tekort. Als je je door je ouders over het hoofd gezien voelde, dan kun je bezig blijven om toch erkenning van
hen te krijgen, maar het kan ook zo zijn dat je probeert om de gunst te komen bij de leden van je gemeente
of bij collega’s. Op een gegeven moment ga je zien dat je gezocht hebt naar erkenning door je gedrag, je
houding, je woorden (steeds maar klaarstaan in afwachting van compliment, naar de mond praten, of je
mond houden om niet uit de toon te vallen, steeds je best doen ook als het niet gevraagd wordt). Je gaat
ziet wat daardoor wordt belemmerd. En dan krijg je ruimte om te kiezen of je doorgaat zoals je gewend was,
of dat je op zoek gaat naar een andere weg. Zelf houvast zoeken, dat is eigenlijk vast blijven zitten aan het
verleden, vast blijven zitten aan het gemis. Het is dan niet genoeg, dat je een aantal vaste gewoontes veran-
dert, maar dat je scherp gaat zien wat je drijfveren zijn. Wat de pijn, te teleurstelling is, die je geprobeerd
hebt buiten beeld te houden of te overwinnen. Wat het onvervulde verlangen is waarover je misschien
moet leren rouwen. Soms speelt daarbij ook nog een gevoel mee van loyaliteit. Alsof het verkeerd is om te
benoemen, waar mensen dicht bij je je hebben teleurgesteld. Alsof dat met modder gooien is. Vaak genoeg
heb ik het mensen horen zeggen, dat ze een fijne jeugd hadden gehad, terwijl het ook duidelijk was, dat ze
daarin een duidelijk tekort hadden ervaren. Het erkennen van het falen van ouders is niet in tegenspraak
met het gebod om je ouders te eren. We zijn geroepen om te erkennen waarvoor we dankbaar mogen zijn,
maar er is ook de nuchtere werkelijkheid, dat ouders zelf hun beperkingen en verwondingen hadden. En ik
zelf heb mijn kinderen ook op verschillende manier teleurgesteld. In deze wereld zijn we allemaal mensen
die ons schuldig maken, die gebreken hebben. Het is christelijke nuchterheid om dat onder ogen te zien.

Toen ik student was, zei iemand tegen mij, dat het goed voor me zou zijn, als ik een keer gebedspastoraat
zou ontvangen. Daarin had ze gelijk. Van huis uit loop ik niet over van zelfvertrouwen. Door het overlijden
van mijn vader toen ik 12 jaar was, heb ik als de oudste met twee zussen onder me heel wat verantwoorde-
lijkheid op me genomen. Er was niet echt iemand was die mij ondersteunde in die periode. Mijn moeder
had haar handen vol aan haar eigen verdriet. Dus ik koos ervoor om niemand nodig te hebben. Het was

6 Zo stelt Leanne Payne, Gods Tegenwoordigheid geneest, Kampen 2000-2, p.54: “Als we onze identiteit niet vinden in God
zullen wij als gevallen mensen egoistisch liefhebben. De drijfveer om te overheersen, te bezitten, of personen en dingen te
manipuleren om onze eigen noden te vervullen, tast de gezonde, bevredigende relaties aan waarvoor we zijn gemaakt en
waarin we ons kunnen koesteren (of vervangt die totaal).”

7 Zo ook Griin a.w., p.24. Payne, a.w. vergelijkt dit op p.53 met het ‘incurvatus in se’ van Luther. De mens die houvast zoekt bij
zichzelf.

8 Griin, a.w., p.25.



daarom een zegen dat ik het gebedspastoraat leerde kennen, waar juist oog is voor dergelijke patronen.
Direct na middelbare school ging ik theologie studeren. Veel van mijn jaargenoten hadden uitgesproken
meningen, terwijl ik mijn weg nog zocht. Jarenlang heb ik als predikant last gehad van het gevoel dat zij over
mijn schouder met mij meekeken en kritische opmerkingen maakten. Een van de manieren om door te gaan
was gewoon hard werken, zodat niemand kon zeggen dat ik te weinig deed. Soms werd dat ook een innerlijk
beleefde competitie, met gesprekken die ik achteraf in mijn hoofd voerde, en waarin ik natuurlijk won. Ik
ben blij dat ik dit nu zie, en dus ook de ruimte heb om keuzes te maken. En ik durf aan de Heer te laten zien,
wat er bij mij dwars zit of kwetsbaar is.

Op een gegeven moment had ik in Duitsland meegewerkt aan een trainingsweekend voor gebedspasto-
raat. Een van de kloosterzusters in het team bracht me naar de trein. Bij het afscheid zei ze: Ik mag je graag.
Dat raakte me behoorlijk. Daardoor ontdekte is, dat ik dat nooit van mijn moeder gehoord had. Ze was zelf
door haar moeder als een soort Assepoester behandeld, duidelijk achtergesteld bij haar broers. Daar klaag-
de ze vaak over. Maar ze was er trots op, dat haar zoon predikant geworden was. Dat konden haar broers
niet zeggen. Ik was een pluim op haar hoed. Maar ze vroeg nooit naar wat ik deed, of wat me boeide. Daar-
door snapte ik ook mijn gevoeligheid voor complimenten. En de neiging om het mensen naar de zin te
maken in de kerk. Maar door dat te kunnen benoemen, en de pijn en het verlangen daarachter aan God toe
te vertrouwen, daardoor ben ik wel steviger op mijn benen komen staan. Als een klacht om ervaren gemis
aan de Heer in handen wordt gegeven, dan is het terecht om ook genezing te verwachten. Want de Heer wil
dat ik de vrijheid krijg om me door Hem de weg te laten wijzen. Maar dan komt ook de vraag naar vergeving
aan de orde. Blijf ik verwijten maken, en blijft ik me verzetten tegen degene die mij heeft teleurgesteld? Of
draag ik de schuld over aan de Heer: Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden (Rom. 12:19). Voor het
tekort mogen we met vertrouwen bij God onze hand ophouden. Daarbij past de term innerlijke genezing. Er
is ruimte voor de klacht, om het verdriet, de boosheid en het gemis openlijk te erkennen. Griin® (53) onder-
scheidt daarbij tussen klagen en jammeren. Klagen is constructief, bevrijdend, omdat je dan je nood aan
God voorlegt. Zoals Job het deed, mag je je lot beklagen en klachten bij God neerleggen. Dan kan er wat
gebeuren. Bij het jammeren draai je alleen om jezelf, baad je je in zelfmedelijden, en houdt zo de wond
open. Ik mag verwachten en ontvangen, dat de Heer het voor mij goed maakt, en dat ik van binnen nieuwe
ruimte ontvang. Dan kan ik ook de schuldige vergeven, en de claim “Dit ben jij mij nog schuldig” loslaten.

Verantwoordelijkheid aanvaarden

Doordat aan de Heer wordt toevertrouwd, wat er in je leeft en wat aan je trekt, komt er ruimte om op
een nieuwe manier te kijken, voelen, denken, kiezen. Er komt ruimte voor het leven in Gods licht. Dan is het
ook duidelijk, wat er moet worden losgelaten, dat je uit het oude spoor stapt, dat je je eigen manieren van
erkenning en bevestiging zoeken bewust loslaat, en het verkeerde erin erkent. Zo erken je je eigen verant-
woordelijkheid voor het zoeken van het geluk op een plaats waar het niet te vinden is. Dat is dus schuld-
belijdenis tegenover God, en bewust aanvaarden van zijn vergeving en van de nieuwe weg die zichtbaar
wordt. Je mag dan ook ontdekken wat in je innerlijk in de knel zat, wat zich gebogen heeft onder de druk
van teleurstelling en gemis. Er kunnen zomaar onverwachte kanten van jezelf aan het licht komen, die nu
eindelijk de ruimte krijgen om te leven. Dat is niet, wat ik meer dan eens hoor, dat je eindelijk de vrijheid
voelt om te zeggen wat je niet langer gelooft. Je ontdekt juist steeds meer, hoe de Heer in je leven aan het
werk is, en dat de woorden over kracht en vreugde door het geloof waar zijn. Zo mag je in de naam van
Christus het verkeerde houvast loslaten en je openen voor de wijze waarop Hij herstel brengt, en je laat
wortelen in zijn onuitputtelijke liefde. Vaak betekent dat ook, dat de band met degene die de pijn veroor-
zaakt heeft, weer nieuwe ruimte krijgt. In vergeving kan het verwijt worden losgelaten, het onvervulde
verlangen wordt in handen van de Heer gelegd. En zo kun je voor een belangrijk deel met elkaar een nieuwe
start maken.

Strategieén

Er zijn volgens mij meerdere strategieén die gevolgd kunnen worden om opgelopen tekorten aan te
vullen (ik kies voor een typering van innerlijk naar uiterlijk, van defensief naar agressief):
- ontkennen van de behoefte of van de mogelijkheid dat de behoefte vervuld kan worden (de wond begra-
ven, of je onkwetsbaar maken, door geen echte relaties meer aan te gaan: ‘Ik heb niemand nodig’; ‘lk zal
altijd wel onbegrepen blijven’). Op dit punt zijn er duidelijke overeenkomsten met de schizoide persoonlijk-
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heid (Riemann)?, die uit angst voor kwetsing de ander op afstand houdt, maar daaronder een diep verlan-
gen naar erkenning heeft. Seamands!! noemt dit ‘resignation', de excessieve behoefte aan controle, om niet
kwetsbaar te zijn. Je duwt dan anderen van je weg.

- compenseren van niet-vervulde behoefte door andere behoeften des te sterker te vervullen: bezit, fysieke
verzadiging (eten en drinken, verslavende stoffen), aanzien, macht.!? Dit is dan eigenlijk een vorm van zich-
zelf troosten, zonder het eigenlijke probleem scherp voor ogen te hebben; een poging om onlustgevoelens
weg te dringen, zonder te zoeken naar de bron van deze onlust. Ook het wegvluchten in een fantasiewereld,
waarin men wel geliefd is, of geéerd wordt om prestaties, is hier een mogelijkheid. Dit blijft dus symptoom-
bestrijding, verdoving.

- erkennen van de behoefte, maar er van uit gaan, dat voor de vervulling ervan een prijs betaald moet wor-
den (aanpassing aan de veronderstelde eisen van de ander, slaafsheid, om zo beloning te ontvangen,
proberen te voldoen aan verwachtingen; verdienen). Cf. de depressieve persoonlijkheid (Riemann) die niet
openlijk durft uit te komen voor de eigen behoeften maar zichzelf in zekere zin uitlevert aan de ander, in de
hoop dat de ander de wensen en behoeften zal herkennen en vervullen. Seamands®® noemt dit ‘self-
effacement’, de excessieve behoefte om er bij te horen, om goedkeuring te ontvangen, de vrees voor afkeu-
ring. Hierin probeert men anderen naar zich toe te trekken door zich aan te passen, maar het is ook een
vorm van bedelen.

- erkennen van behoefte, en vervulling ervan opeisen, afdwingen (klagen, zeuren, slaan); rivaliteit, positie
verwerven door ander voorbij te streven. Seamands'* noemt dit ‘mastery', de excessieve behoefte aan
gevoel van eigenwaarde, om zich superieur te voelen. Hierin probeert men anderen te overheersen en in de
greep te krijgen.

- boosheid om niet-vervulde behoefte uiten in zelfmedelijden, of op anderen afreageren: verbittering, wrok,
of in extremis zelfs zelfmoord of moord, als poging tot definitieve afrekening met de bron van ellende. Zo
wordt eigenlijk de wanhoop zichtbaar die niet meer gelooft in de mogelijkheid van liefde, maar die de ander
of zichzelf afschrijft.

Loskomen uit reactiepatronen

Dergelijke strategieén zijn onbewust gekozen. Ze moeten wel bewust worden, wil er wat kunnen veran-
deren. Vroeg of laat zal er onrust ontstaan, het gevoel dat er iets wringt, teleurstelling of vermoeidheid. In
het pastorale contact zal dan ook duidelijk mogen worden welke keuzes er zijn gemaakt en hoe iemand
reageert op welk gemis. In ieder geval zal er oog moeten zijn voor het onvervulde verlangen, voor het ver-
driet, de pijn van het gemis of de kwetsing. Niet om iemand te beklagen, maar om ruimte te bieden om te
klagen en zich naar God uit te strekken om nieuwe gewoontes te leren. Zo ontstaat er ruimte voor een
nieuwe weg die in vrijheid met opgeheven hoofd gegaan mag worden.

Soms zoekt iemand houvast op een manier waardoor hij zichzelf (en anderen) schade berokkent (versla-
ving aan drugs of drank of porno, occulte praktijken, e.d.). Dan moet de keuze gemaakt worden om ermee
te breken. Dat kan pas als ook duidelijk is wat erachter zit, welk verlangen zoekt naar verzadiging. Maar ook
als er op een meer ‘onschuldige’ manier houvast gezocht wordt, is een nieuwe relatie nodig met datgene
waarbij houvast gezocht werd. Want de oplossing van een eetverslaving is niet het stoppen met eten, de
oplossing van een verkeerd omgaan met seksualiteit is niet het verbannen van de seksualiteit, enz. Losko-
men uit overmatig zoeken naar erkenning is niet gaan leven als iemand die niemand nodig heeft. Je leert
juist weer anderen te vertrouwen en waarderen om wie zij zijn.

Belangrijk is ook aandacht voor de woede die openlijk of verborgen een deel is van de reactiestructuur.
Vaak zal er gewerkt moeten worden aan het weer opnieuw toegang vinden tot de woede, zodat de slachtof-
ferrol kan worden afgelegd en men op nieuwe wijze om kan leren gaan met het verleden en daardoor ook
met het heden en de toekomst. Ook zal duidelijk moeten worden dat de wond die door een ander is toege-
bracht niet eigen schuld is waarvoor men boete moet blijven doen. Dat komt nogal eens voor bij mensen
die op jonge leeftijd seksueel misbruikt zijn. Ze beschuldigen zichzelf dan dat ze niet meer weerstand heb-
ben geboden of het geheim hebben laten bestaan. Dan pijnigen zij zichzelf door de beschuldiging of de
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verdenking dat eigen falen de basis is van het aangedane leed. De woede mag echter, als door God gegeven
kracht tot het bewaken en afbakenen van grenzen, ingezet worden om het opgelegde juk af te werpen en
afscheid te nemen van zelfverwijt en zelfverwerping.!> Anderzijds zal ook de woede voor God moeten wor-
den geopend, zodat het niet verwordt tot wrok en verbittering, waarmee men zich vastbijt in het verleden,
en een nieuwe weg afsluit. Je kunt ook zeggen: Je mag de boosheid zegenen, dat het een constructieve
kracht zal zijn.

Bekering

Deze interne en intermenselijke processen zijn niet onmiddellijk tegen God gericht, maar hebben wel
onvermijdelijk hun weerslag op de relatie met Hem. Niet God wordt gezocht als bron van alle goeds, maar
van schepselen en schepselmatige mogelijkheden wordt de vervulling van de wezenlijke verlangens ver-
wacht. Dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat er een bewuste poging gedaan is om God van zijn
troon te stoten, maar in de praktijk gaan anderen/andere dingen wel de plaats innemen die in werkelijkheid
alleen aan Hem toekomt. En zo mis je je doel, je bestemming en kom je op een doodlopende weg. Zo wor-
den de kaders van het eerste en tweede gebod verlaten en is er terugkeer, bekering nodig, het verlaten van
de verkeerde weg om bewust bij God het geluk te vinden.

Ook de introspectie, het zichzelf voortdurend beoordelen, valt hieronder, want ook daarin is de aandacht
gericht op zichzelf, er wordt gemeten met de eigen maatstaf en zo blijft mijn in een kring ronddraaien. Het
leidt tot innerlijke verdeeldheid: men kijkt naar zichzelf, beoordeelt en veroordeelt zichzelf en probeert zo
als een baron Von Miinchhausen zichzelf aan de eigen haren uit het moeras te trekken. Dat leidt tot uitput-
ting en doet vergeten dat God het oordeel over ons aan Christus heeft toevertrouwd.

Deze aandacht voor de tevergeefse manieren waarop wij houvast zoeken, kan ons duidelijk maken, waar we
zelf onze Heer nodig hebben om te groeien en de mensen te worden die Hem voor ogen staan. Om zelf de
vrijheid te ontdekken van het leven uit zijn liefde, en om steeds opener en ontspannener om te gaan met de
mensen die bij ons horen en die we ontmoeten.

Dit artikel is een bewerking van een lezing die gehouden werd voor de Theologencursus Charismatische
Vernieuwing op 1 november 2108 te Amersfoort.
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