Innerlijke genezing: het heil werkt ook in ons innerlijk door.!
dr. Reinhard van Elderen gepubliceerd in Geestkracht 80 (najaar 2017), p.12-19

Bij innerlijke genezing gaat het over de genade van God die ook oog heeft voor de genezing van ons in-
nerlijk, onze ziel, onze herinneringen en ervaringen, dingen die in ons geheugen gegrift staan, of die juist
zoveel mogelijk verdrongen zijn. Genezing is op het gebied van ons innerlijk nodig, als ons huidige functi-
oneren als mens en als christen geremd, misvormd of zelfs geblokkeerd wordt door wat in ons leven is
gebeurd. Deels gaat het over dingen die we zelf gedaan hebben, waarvoor we ons schamen, waaraan
we schuldig zijn. Deels gaat het over wat ons is overkomen of wat anderen ons aangedaan hebben en
wat een stempel op ons heeft gedrukt.

Een mooie omschrijving van innerlijke genezing is: het doordringen van het licht van het Evangelie
in de diepe lagen van ons bewustzijn, ons voelen en denken. De Franse advocate Simone Pacot? (1924-
2017) noemt het “Evangelisatie tot in de diepte van het hart”, of “Het doordringen van het evangelie tot
in onze diepste diepten.” Dat geeft aan dat het om meer gaat dan verbetering van welbevinden. Het
gaat om redding, herstel, heiliging. En daar hebben we elkaars hulp vaak bij nodig. Want de ervaringen
die ons hebben gestempeld, en de keuzes die we hebben gemaakt om daarmee om te gaan, die zijn zo
vanzelfsprekend voor ons geworden, dat we ze niet eens meer opmerken als afwijkend van de weg die
het Evangelie ons wijst. lemand anders die meeluistert, kan dat vaak veel scherper zien dan wijzelf. Zelf
heb ik dat geleerd in de werkgroep voor Gebedspastoraat ‘in Christus heel’, en in de voorbedediensten
op de conventies van de CWN, waar ik met meerdere ervaren pastores samen mocht werken. Samen
luisteren naar het verhaal dat iemand je toevertrouwt, samen bidden, en zo in de praktijk ontdekken
hoe we mogen bidden.

Juist omdat het bij innerlijke genezing gaat om de doorwerking van het Evangelie in de wijze
waarop we omgaan met ons zelf en anderen, in de manieren waarop wij reageren en waarop hij houvast
vinden, is het niet zomaar iets waarvoor de een toevallig wel gevoelig is en de ander niet. Als wij met
heel ons bestaan van Christus zijn, dan willen wij ook in onze innerlijke bewegingen steeds dichter naar
Hem toe groeien.

Innerlijke genezing sluit psychologische hulpverlening niet uit. Er is een belangrijke plaats voor
professionele begeleiding om schadelijke of blokkerende houdingen en gedrag af te leren en nieuwe
manieren van reageren en doen aan te leren. Wie intensief pastoraal actief is, kan gaandeweg een groei-
end inzicht krijgen in de werking van de menselijke psyche, en zal dus ook elementen uit psychologische
theorievorming herkennen. Maar tegelijkertijd gaat pastoraat ook wezenlijk andere wegen dan therapie.
Bekering, erkennen van schuld, ontvangen van vergeving en vergeving schenken, gebed tot God om ge-
nezing van innerlijke wonden, verbreken van leugens of invloed van kwade machten hoort bij het eigene
van de weg van een christen onder de leiding van de Geest. Wij mogen ook dieper ontdekken dat God
voor ons zorgt, dat Hij ons wil helpen om zijn vrede, zijn liefde, zijn kracht ook innerlijk eigen te maken.
Pastores moeten daar zelf weet van hebben. Omdat zij geroepen zijn anderen te ondersteunen, is het
goed, nodig zelfs, dat ze zelf ervaren hoe God mensen uit de kreukels haalt, hoe Hij schuld vergeeft, hoe
stemmen die op de achtergrond blijven storen tot zwijgen kunnen worden gebracht, hoe innerlijke pijn

1 Dit artikel is een bewerking van een lezing voor de Theologencursus Charismatisch Pastoraat op 10 maart 2016 te Amers-
foort.

2 Zij groeide op in Marokko. Samen met het team van stichting Bethesda hield zij vele jaren bijeenkomsten over het doordrin-
gen van het evangelie tot in de diepste diepten van het menselijk wezen.

Van haar verschenen o.a. Tot in onze diepste diepten: het evangelie ter harte nemen, Gent 2006-3, en Kom weer tot leven!
Het doordringen van het evangelie tot in onze diepste diepten, Gent 2004.



geheeld kan worden. Het is ook nodig voor een goed functioneren. Als zij zelf bijv. niet onder ogen wil-
len zien, dat zij een grote behoefte aan bevestiging hebben, en die behoefte niet bewust aan God
voorleggen, dan kan het hen scheef laten groeien. Dan kijken ze steeds anderen naar de ogen, hebben
het nodig om mensen te behagen en bevestiging te ontvangen. Hoe minder zij bewust verwerken wat
aan behoeftes in hen leeft, des te gemakkelijker kunnen zij uit de bocht vliegen op het gebied van rela-
ties, van macht en van bezit. Hun eigen leven is de eerste plek waar zij leren om in alles met God
verbonden te zijn.

Mijn indruk is dat er in de laatste jaren in ons land minder aandacht is voor innerlijke genezing
genoemd wordt. De Stichting Toerusting Pastorale Zorg organiseert cursussen op dit gebied. Zij maken
gebruik van het gedachtengoed van de Amerikaanse Leanne Payne (1932-2015)3, die op haar eigen wijze
ook gedachtegoed van C.S. Lewis verwerkt. In de kringen van de Charismatische Werkgemeenschap
wordt dit thema de laatste jaren niet meer nadrukkelijk naar voren gehaald. In de werkgroep voor ge-
bedspastoraat “in Christus heel” wordt de term niet nadrukkelijk gebruikt, maar inhoudelijk richt men
zich wel voluit op herstel van het innerlijk.* Misschien dat de grote aandacht voor geestelijke begelei-
ding, en ook de groeiende aanvaarding van therapeutische begeleiding hebben bijgedragen aan het
verschuiven van de aandacht.

Hebben wij zelf innerlijke genezing nodig?

Het is in ieder geval zo dat we allemaal in een voortgaand proces zitten, waarin de waarheid van Gods
liefde en genade stap voor stap dieper invloed op ons moeten krijgen. We leren onderkennen wat we
doen, hoe we het doen, en we sturen bij. Dat vraagt aandacht van ons. Om te beginnen bewust luiste-
rend leven met God. Zijn Woord laat ons ontdekken wat we mogen verlangen, wat we mogen afleren,
waarmee we moeten breken. Mensen kunnen met hun opmerkingen en vragen belangrijke inzichten
wakker roepen. Het vraagt van ons zelf ook de moed om te reflecteren op wat we doen en laten, hoe we
reageren op wat we gaandeweg tegenkomen. Want als christen, en zeker als pastor, komen we niet weg
met een uitgesleten zin als: “Zo ben ik nu eenmaal, je moet me maar nemen zoals ik ben.” God wil ons
vernieuwen naar het beeld van Christus. Als we dan dingen tegenkomen die groei blokkeren, dan is het
zaak om daarmee zelf aan het werk te gaan. Als we dat niet zelf kunnen oplossen, dan getuigt het van
volwassenheid om bewust hulp te vragen van andere christenen om innerlijke genezing te ontvangen.
Als we zelf in pastoraal werk willen groeien, is het goed om ook uit ervaring te weten hoe we daarin ge-
holpen kunnen worden. De boeken uit de laatste 10-15 jaar op dit gebied, die indruk op me hebben
gemaakt, zijn vooral die van Simone Pacot en uit de school van Leanne Payne. Ook de drie delen van de
Amerikaanse Rita Bennett geven goede handvatten.”

Soms maken de dingen die mensen hebben meegemaakt hen bewust van de keuzes die ze kunnen
maken. Voor die keuzes nemen ze verantwoordelijkheid; zo zijn ze geworden wie ze zijn. Vaak reageren
mensen echter meer instinctief. “Als iemand boos is, moet ik me zo klein mogelijk maken, dan kom ik er
waarschijnlijk het beste uit.” Als een beschermingsmechanisme. Dat wordt vaak al jong geleerd. En als
daar niet bewust bij wordt stilgestaan, blijft het de reacties bepalen. Daarom vraagt groei ook keuzes, in
het licht van Gods genade.

3 https://tpz.nu/ Van haar verschenen in Nederland o.a.: Gods tegenwoordigheid geneest, Kampen 2000-2; Herstel van iden-
titeit door genezend gebed, Almere 2009; Aslans Adem. De heerlijkheid van Christus in ons en met ons, Kampen 2002;
Luisterend bidden. Gods stem leren verstaan, Kampen 1998.

4 http://gebedspastoraat.nl/

> Innerlijke genezing voor jezelf en anderen. Praktische richtlijnen - Deel 1, Almere 2007; Innerlijke genezing voor jezelf en
anderen. Praktische richtlijnen - Deel 2, Almere 2007; Innerlijke genezing voor jezelf en anderen. Praktische richtlijnen. Deel
3, Almere 2008.
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Zo herinner ik me de ontmoeting met iemand, die al van kind af aan had geleerd dat ze zich niet moest
laten horen. Toen we met haar aan het bidden waren, kreeg ik een beeld van een kind in een wieg, aan
het einde van een lange gang. De deur zat dicht, en de deur van de huiskamer aan het andere eind van
de gang was ook gesloten. Dat deelde ik met haar. Zij beaamde dat: toen zij een baby was, had haar
moeder haar op deze manier geleerd dat ze niet moest huilen. Zo luidden de adviezen in die tijd. Deze
vrouw, met wie spraken en baden, was inderdaad een persoon geworden die zich op de achtergrond
hield. Door dit beeld ontdekte zij dat ze zonder het echt te beseffen als baby al de keuze had gemaakt
om zich stil te houden. Deze keuze herriep ze toen; als volwassene, in het licht van Gos genade, maakte
ze zich los van deze instinctieve keuze. En sindsdien is zij een heel stuk gegroeid in het aanwezig zijn, en
zichzelf durven laten horen. Ze werd iemand die zelf leiding geeft.

Het vraagt zeker inspanning om bewust te kijken naar wat we hebben meegemaakt in ons leven,
naar de houding van mensen die ons gevormd hebben en naar de manieren waarop we daarmee zijn
omgegaan. Daarvoor is ook een zekere stabiliteit nodig, voldoende vertrouwen op God dat het geen ver-
geefse weg is en de bereidheid om keuzes te maken. We mogen elkaar wel aansporen om innerlijke
genezing te zoeken. Ik ken meerdere mensen die ik heel graag goede begeleiding hierin zou gunnen,
maar die er niet voor kiezen om zich tegen een ander uit te spreken. Of ze hebben zelf geen idee van
wat ze hierin aan de Heer zouden mogen vragen. Maar een tekst als Hebreeén 12:14 (NBG) “Jaagt naar
vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien”, zet ons wel aan om ons
niet neer te leggen bij hoe wij nu eenmaal zijn. Ook Romeinen 6:19 (NBG) wijst ons in die richting
“... Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wet-
teloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.” Vanuit een andere
invalshoek geeft ook Efeziérs 3:16v zicht op de vernieuwing die God in ons wil uitwerken: “Moge hij van-
uit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof
Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.” Of om uit Psalm
51:8 te citeren: “maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.” Dit zijn
geen bewijsteksten voor innerlijke genezing, maar ze laten elk op hun eigen wijze zien dat er een voort-
gaande doorwerking van het Evangelie is, die ons van binnenuit veranderen wil. Bekering, vergeving
ontvangen en schenken, heiliging, dat zijn begrippen die ons wijzen op de steeds verder gaande invioed
van Gods heilige Geest op ons leven.

Wat is er charismatisch aan het bezig zijn met innerlijke genezing?
In de eerste plaats is er het vertrouwen, dat God zelf heelmakend in ons leven aanwezig is. Zicht op de
Zoon die als Redder ons ook uit de diepte kan opvissen, zicht op de Geest die levend maakt, herschept,
geneest, troost. Zicht op de Vader die zijn trouw aan ons niet opgeeft, maar er aan blijft werken om ons
tot vertrouwen op Hem te laten groeien. Charismatisch is dat we heel concreet de hulp van God durven
verwachten. Al luisterend naar iemands verhaal kan zomaar een Bijbelgedeelte of een lied in gedachten
komen. In het voorstellingsvermogen kan een “plaatje” opduiken dat de situatie duidelijk beschrijft of
laat zien hoe het worden mag, als een belofte. Bij mij werkt het nogal eens zo, dat ik verdriet of woede
op een bepaalde manier meevoel, die mij als het ware rechtop laat staan om voor degene die hulp zoekt
op te komen. En ook gebeurt het meer dan eens, dat ik in mijn gedachten snap hoe het in elkaar zit, en
hoe we daarvoor zouden kunnen bidden. Dat mogen we ontvangen als gaven van de Geest.

Belangrijk is ook de instemming van degene met wie we bidden. Hij of zij moet het herkennen en
kunnen aannemen. Is dat niet het geval, ook niet bij nadere uitleg, dan moeten we terzijde durven leg-
gen wat we zelf denken, voelen of zien. Als we iemand dwingen om onze visie op zijn of haar situatie



over te nemen, maken we altijd brokken. Dan gaan we over de grenzen van de ander heen. Maar als de-
gene voor wie het bestemd is herkent en oppakt wat wordt aangereikt, dan kunnen we samen God
danken voor dit stukje genade, dat laat zien hoe God zelf aan het werk is.

Hoe kunnen we met mensen bidden voor innerlijke genezing?

Als we met iemand bidden rond pijn die haar of hem is aangedaan, dan klinkt het bidden anders dan
wanneer het gaat over verkeerde keuzes die iemand zelf heeft gemaakt. Het maakt ook uit, of welke
leeftijd deze dingen zich hebben afgespeeld. Hoe jonger iemand is, hoe minder woorden en begrippen
hij of zij heeft om dit te beschrijven. Het is telkens zoeken naar woorden en beelden die passen bij wat
aan de orde is. Dat is een creatief proces, waarin de bijstand van de Geest verwacht en gevraagd mag
worden.

We kunnen bidden voor dingen die iemand in het verleden heeft meegemaakt, omdat voor de
Heer zowel het heden als het verleden openliggen. Hij kan zijn helende aanraking geven voor de pijn die
iemand met zich meedraagt. Het is niet dat we moeten zeggen dat de Heer terug gaat in de tijd. Hij ver-
andert de loop van de geschiedenis niet door ons gebed. Maar wat het heeft uitgewerkt, en wat het nu
aan invloed heeft, dat wil Hij aanraken om daarin zijn vrede, zijn herstel te geven. De Heer die gekruisigd
werd, nam daar ook onze zonden mee aan het kruis, om ze uit te wissen, Hij droeg onze pijn. Hij wil ons
vrij maken van alles wat ons kleinhoudt en vastbindt. Rita Bennett heeft dat heel nadrukkelijk uitge-
werkt in een vorm van beoefenen van de aanwezigheid van de Heer: Jezus is er ook in deze situatie.®
Wat zie je Hem doen, wat hoor je Hem zeggen? Hoe gaat Hij om met jou, met de andere aanwezigen?
Zo doet zij een sterk beroep op iemand voorstellingsvermogen en geloof. In de setting van het gebeds-
pastoraat en binnen de voorbede zoals ik die ken tijdens de conventies van de CWN bespeur ik een
meer cognitieve benadering. Maar ook daar wordt soms een duidelijk beroep gedaan op het voorstel-
lingsvermogen.

Als we spreken met iemand die al voor de geboorte duidelijk niet gewenst was, dan mogen we
bidden voor dat kind gedragen door de moeder, dat de Heer zijn erkenning en bescherming aan dit kind
geeft. Dat het gevoed mag worden met zijn liefde, dat het van Hem mag horen en ervaren dat het ge-
wenst is, dat het er mag zijn, dat de Heer er een eigen plek aan geeft. In gedachten zien we dan dat
kleine ongeboren kind voor ons en proberen aan te sluiten bij het gevoel van dat kind. Niet omdat we al
biddend doen alsof we terug kunnen gaan, maar wel omdat we hier de diepste lagen van iemands ziel
aanspreken, een laag waarin nog nauwelijks woorden zijn, maar wel gevoel, wel indrukken.

Vervolgens is het goed om te bidden voor de ouders die het kind wel verwekt hebben, maar er
niet blij mee waren. In het gesprek kan aan de orde komen, welke omstandigheden een rol speelden.
Dat bepaalt ook de toon van het gebed. Al biddend wordt de schuld van de ouders voor de Heer uitgesp-
roken. Niet omdat we zo graag beschuldigen, maar wel omdat de verantwoordelijkheid van mensen
door de Heer serieus wordt genomen. Schuld benoemen, en daarmee erkennen dat het er ook echt is, is
een voorwaarde om te kunnen vergeven. Dat betekent dat we ook mogen klagen bij God over wat ons is
aangedaan, over wat wij te weinig gekregen hebben. Zonder klacht is er geen vergeving mogelijk. Maar
als schuld tegenover God erkend is als echt, dan begint ook de weg van de vergeving. Want schuld, dat is
iets waar de Heer zelf de hand op legt. Daar rekent Hij mee af, en van Hem mogen wij ook vergoeding
ontvangen (zie Romeinen 12:19: “lk zal het vergelden”). Aan Hem mogen we vragen, dat Hij ons alsnog
geeft wat we te weinig hebben ontvangen. Het is telkens weer ontroerend en fascinerend om te zien
hoe God herstel brengt.

6 Rita Bennett, Innerlijke genezing voor jezelf en anderen. Praktische richtlijnen deel 2. Almere 2007, p.65vv.



Herstellen is opstaan en nieuwe wegen gaan

Maar er zijn nog verdere aandachtspunten. Want wie bijvoorbeeld moet leven met het gevoel niet
gewenst te zijn, zoekt toch naar wegen om wel te ervaren dat hij of zij er mag zijn. Strategieén die ge-
volgd worden om opgelopen tekorten aan te vullen, nemen verschillende vormen aan (ik kies voor een
typering van innerlijk naar uiterlijk, van defensief naar agressief):
- ontkennen van de behoefte of van de mogelijkheid dat de behoefte vervuld kan worden (de wond begraven,

of zich onkwetsbaar maken, door geen echte relaties meer aan te gaan: ‘Ilk heb niemand nodig’). Op dit punt
zijn er duidelijke overeenkomsten met de schizoide persoonlijkheid in de beschrijving van Riemann, die uit
angst voor kwetsing de ander op afstand houdt, maar daaronder een diep verlangen naar erkenning heeft.’
Seamands noemt dit ‘resignation’, de excessieve behoefte aan controle, om zich onkwetsbaar te kunnen voe-
len.®

- erkennen van de behoefte, maar er van uit gaan, dat voor de vervulling ervan een prijs betaald moet worden

(aanpassing aan de veronderstelde eisen van de ander, slaafsheid, om zo beloning te ontvangen; vastzitten
aan presteren). Cf. de depressieve persoonlijkheid (Riemann), die niet openlijk durft uit te komen voor de
eigen behoeften, maar zichzelf in zekere zin uitlevert aan de ander, in de hoop dat de ander de wensen en
behoeften zal herkennen en vervullen.? Seamands noemt dit “self-effacement’, de excessieve behoefte om er
bij te horen, om goedkeuring te ontvangen, de vrees voor afkeuring.1°

- compenseren van niet-vervulde behoefte door andere behoeften des te sterker te vervullen: bezit, fysieke

verzadiging (eten en drinken, verslavende stoffen), aanzien, macht. Ook dit is volgens Riemann typisch voor
depressieve persoonlijkheid.!! Dit is dan eigenlijk een vorm van zichzelf troosten, zonder het eigenlijke pro-
bleem scherp voor ogen te hebben; men poogt onlustgevoelens weg te dringen, zonder te zoeken naar de
bron van deze onlust. Ook het wegvluchten in een fantasiewereld, waarin men wel geliefd is, of geéerd wordt
om de prestaties, is hier een mogelijkheid.

- erkennen van behoefte, en vervulling ervan opeisen, afdwingen (klagen, zeuren, slaan); rivaliteit, positie

verwerven door ander voorbij te streven. Seamands noemt dit ‘mastery’, de excessieve behoefte om zich
superieur te voelen om het gevoel van eigenwaarde te versterken.??
- boosheid om niet-vervulde behoefte uiten in zelfmedelijden, of op anderen afreageren: verbittering, wrok,

of in extremis zelfs zelfmoord of moord, als poging tot definitieve afrekening met de bron van ellende.

Het is van groot belang dat we deze reactiepatronen duidelijk onderkennen, want ze bepalen voor een
belangrijk deel ons leven. Het klinkt misschien erg zwaar, maar hier kunnen we duidelijke parallellen zien met
wat de bijbel afgodendienst noemt. Men zoekt buiten God naar houvast in gedrag, mensen en dingen. Leanne
Payne brengt scherp in beeld hoe mensen zich hechten aan elementen uit de geschapen werkelijkheid. Ei-
genlijk is dit in haar visie niet in de eerste plaats gevolg van verwondingen door mensen of omstandigheden,
maar ten diepste gevolg van het verliezen van het ware zelf, dat leeft in de openheid naar God. Daaraan ont-
komt geen mens na de zondeval.

Eenzaam geboren, proberen we heel hard om ons aan te passen, om de soort persoon te zijn die
anderen zullen waarderen. Vurig verlangen we en we zijn vol behoefte naar de bevestiging van
anderen. We sluiten een compromis, zetten een masker op, of veel maskers; we doen zelfs dingen
die we niet willen om ons maar aan te passen. We buigen ons naar het schepsel en proberen onze

7 Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie, Miinchen 1986, p.40, 48.
8 David A. Seamands, Freedom from the Performance Trap, Wheaton 1988, p.91.

9 Riemann, p.68.

10 Seamands, p.91.

1 Riemann, p.65.

12 Seamands, p.91.



identiteit in hem te vinden. Langzaam en dwangmatig sluit het onechte ik zijn harde, onbreekbare
cocon om ons heen en wat achterblijft is onze eenzaamheid.

Geestelijk en psychologisch gezien is de mens, om het treffende beeld van C.S. Lewis van de ge-
vallen mens te gebruiken, ‘gebogen’. De niet-gevallen positieve was als het ware een verticale,
een rechtop staan, met het gezicht gericht naar God in een luister-spreek-houding. Het was een
positie van voortdurend je ware identiteit van God ontvangen. Maar de gevallen mens is gebogen
naar het schepsel en is, in een voordurend poging om zijn identiteit te vinden in het geschapene
in plaats van in de Ongeschapene, in de val gelopen. ....

Als we onze identiteit niet vinden in God, zullen wij als gevallen mensen egoistisch liefhebben. De
drijfveer om te overheersen, te bezitten of personen en dingen te manipuleren om onze eigen
noden te vervullen, tast de gezonde, bevredigende relaties aan waarvoor we zijn gemaakt en
waarin we ons kunnen koesteren.

De sleutel tot genezing voor deze gebogen mensen is simpel maar grondig, en is voor iedereen
hetzelfde: het bestaat uit het verwerpen en totaal verlaten van de ‘gebogen’ opstelling naar het
schepsel toe, en het ‘rechtop gaan staan' in Christus. 13

Als duidelijk wordt dat iemand zich staande houdt door een degelijke keuze, dan is het belangrijk dat dit
erkend wordt als weglopen uit de relatie met de Here God, en vasthouden aan iets wat niet kan verzadi-
gen. Soms is het proberen door aanpassing of inspanning toch nog bij de ouders in de gunst te komen,
om de zo gewenste erkenning te krijgen. Dat is zoeken op een plek waar het niet te vinden is. Daarmee
mag iemand breken, erkennen dat het zo niet goed is, en de handen ophouden bij de Heer, die wel kan
voeden met het brood van zijn liefde, met het water dat verfrist. Als pastor mogen we na deze keuze, in
de naam van de Heer, de banden waarmee iemand vastzat, losmaken en de losse eindjes in de handen
van de Heer leggen. Het verlangen naar geborgenheid, erkenning, bevestiging, er bij horen, mag dan aan
de Heer worden voorgelegd, in de verwachting dat Hij de leegte zal vullen met zijn Geest. De honger en
dorst wil Hij stillen. Dan is het vervolgens ook goed om te bidden voor alles wat in deze mens klein is
gebleven, wat neergebogen is onder de last van het gemis, onder de pogingen om toch erkenning te krij-
gen. Dat betekent dat er een periode volgt, waarin iemand weer bewust gaat eigen maken, wat bij de
eigen persoon hoort, en wat in verbondenheid met de Heer mag groeien.

Ook kan aan het licht komen, dat men een duidelijke afwijzing heeft ervaren. Een mens kan zo dui-
delijk genegeerd of gekleineerd zijn, dat er een blijvend stempel op het denken en voelen is gezet. ‘Ik ben
niets waard, ik tel niet mee, ik schiet altijd te kort, ik zal altijd een buitenbeentje zijn’, enz., gaat dan als
een leugen rondspoken in iemands leven. Die innerlijke overtuiging mag ontmaskerd worden: deze
spreekt niet de waarheid die van God komt. Als degene met wie we bidden dit ook doorziet als een leugen,
die niet langer geloofd hoeft te worden, dan mogen we de kracht van deze leugen in de naam van de Heer
breken.

Het is belangrijk, dat iemand de oude wonden, teleurstellingen, steunpilaren en openstaande ver-
langens ook bewust aan de Heer toevertrouwt. We mogen bidden dat de Geest van God heel dit stuk van
iemands leven vervult, reinigt, herstelt, laat doorgroeien tot volwassenheid. Want de hulp van de Heer
vragen moet ook leiden tot volgen van de Heer.

Zo kan er vanuit het pastoraat dat verwacht dat de Heer ons in zijn dienst neemt om een gave te
zijn voor een ander, nog heel wat gedaan worden om mensen op hun benen te zetten. Zelf worden we
uitgedaagd om te geloven dat wij niet alleen maar zijn zoals we zijn, maar dat de Heer ook in ons nog veel

13 Leanne Payne, Gods tegenwoordigheid geneest, Kampen 2000-2, p.53v.



dingen nieuw kan maken. Innerlijke genezing is niet alleen maar ons eigen belang, zodat wij beter in ons
vel zitten. Het gaat er in de eerste plaats om dat meer en meer leren uit de verbondenheid met God te
leven, en van daaruit ook vrijer tussen de mensen leven. Hoe meer wij ervan doordrongen zijn, dat wij
gedragen worden door de liefde van God, des te meer zullen we ook vrijuit liefde kunnen geven, zonder
verborgen agenda daarachter. Hoe meer wij leren leven vanuit de vergeving die de Heer ons schenkt, des
te meer kunnen wij ons inzetten voor verzoening in onze omgeving. Hoe meer wij de leugens doorzien,
die wij leren uit onze geschiedenis en onze omgeving, des te meer kunnen wij ook anderen helpen vrijheid
te vinden. Innerlijke genezing maakt ons meer en meer beschikbaar om goede rentmeesters te zijn van
de velerlei genade van God. (1 Pe. 4:10, NBG)
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