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Dienst der bevrijding in het gebedspastoraat gepubliceerd in Geestkracht 68-2 (2011), p.6-13
-Reinhard van Elderen-

Introductie

Het gedachtegoed achter de Werkgroep voor Gebedspastoraat ‘in Christus heel’! heeft verschillende
wortels. De Amerikaanse Agnes Sanford ontwikkelde op grond van haar pastorale ervaringen een visie op
innerlijke en lichamelijke genezing. Deze beschreef zij 0.a. in haar ‘The Healing Light’ (1947). Samen met de
psycholoog en kinderarts Fritz Kiinkel leidde zij seminars over innerlijke genezing. In de aandacht voor aan-
vaarding en empathie is ook de invloed van Carl Rogers te herkennen.

De structuur waarin vier aandachtsvelden centraal staan in hun samenhang (genezing van (innerlijke)
wonden, losmaken van bindingen, bevrijding van tegenkrachten en vergeving van zonden) werd verder ont-
wikkeld door Anne White. In Groot-Brittannié kreeg deze pastorale aanpak vanaf 1973 voet aan de grond.
Naar aanleiding van contacten ontstaan tijdens een predikantenconferentie op De Hezenberg in 1978 werden
er ook in Nederland cursussen gegeven door Engelsen. Na een aantal jaren groeide er een Nederlands team
dat zich gaandeweg ontwikkelt. Via Nederland is er sinds 1987 ook in Duitsland een landelijk team actief.
Jaarlijks is er in Nederland een toerustingsweekend, vooral gericht op hen die zelf in pastoraat actief zijn, en
een pastoraal weekend. Ook zijn de teamleden beschikbaar voor pastorale begeleiding in de thuissituatie.?

Veel van de teamleden zijn ook actief betrokken bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland.
Via de cursussen Charismatisch Pastorale Vorming en de Theologencursus Charismatische Vernieuwing zijn
in de loop van de jaren velen vertrouwd geraakt met het gebedspastoraat. Degenen die op Conventies van
de CWN ingezet worden in het pastoraat worden voor toerusting verwezen naar de activiteiten van de werk-
groep. In de loop van de jaren hebben ook velen uit de grote en kleinere protestantse kerken, als ook bv.
Baptisten en leden van de Kerk van de Nazarener, hier toerusting ontvangen.

Voor het begrip kan het lastig zijn, dat in de laatste tien tot vijftien jaar de term gebedspastoraat vaker
gebruikt wordt, en niet meer specifieke verwijst naar een bepaalde organisatie of aanpak. Wat ik in het on-
derstaande beschrijf, is dus niet de standaardbenadering van de dienst der bevrijding in ‘het’
gebedspastoraat, maar die visie zoals ik die in de genoemde werkgroep heb leren hanteren en doordenken.

De charismatische setting van het werk van het gebedspastoraat komt naar voren in de duidelijke ver-
wachting en ervaring dat God door zijn Geest inzicht schenkt, herinneringen activeert, herstel brengt en
bevrijdt. Nadrukkelijk wordt het aan degene voor wie gebeden wordt toevertrouwd om zelf te toetsen of
datgene wat de pastores aandragen ook bij hem of haar past, of het in overeenstemming is met de weg die
hij of zij met God gaat. Wij willen niet dat mensen zich onderwerpen aan inzichten van anderen. Ook wie met
goede bedoelingen naar het verhaal van een ander luistert, daarover met haar spreekt en voor haar bidt, kan
het gewoonweg mis hebben in de interpretatie van het gehoorde of in het formuleren van een mogelijke weg
verder. Daarmee is nog niet alles gezegd. Het gaat namelijk te snel om de toetsing alleen te leggen bij degene
voor wie gebeden wordt. Wij moeten ons zelf ook telkens weer afvragen of de criteria die wij hanteren, wel
deugdelijk zijn.

De visie van de werkgroep, met name op bevrijdingspastoraat

Het specifieke van het gebedspastoraat zoals ik het ken en waarin ik meewerk, is de onderlinge samen-
hang tussen vier aandachtsvelden. We onderscheiden tussen wonden die herkend en erkend mogen worden
op weg naar genezing, zonden, die beleden en vergeven mogen worden, bindingen die aan het licht gebracht
en verbroken mogen worden en tegenkrachten die gebonden en weggezonden mogen worden.

Een andere manier om deze vier aspecten in de onderlinge relatie aan te duiden is die aan de hand van
het begrip liefde. Wonden zijn dan gebrek in het ontvangen van liefde, zonden de weigering om liefde te
geven, bindingen zijn dan surrogaat voor liefde, en tegenkrachten de ontkenning van de liefde.

De term bindingen vraagt iets meer uitleg, omdat deze in de psychologie anders gebruikt wordt. Wij
bedoelen met bindingen de manier waarop iemand compensatie of vervanging zoekt voor ervaren gemis,
pijn of teleurstelling. Het komt dicht in de buurt van wat overlevingsmechanismen wordt genoemd, of coping
strategieén. Enerzijds mogen we dankbaar zijn dat mensen mogelijkheden hebben om moeilijke situaties
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hanteerbaar te maken, anderzijds kan dit negatief uitwerken voor de betrokkene en voor diens openheid naar
zichzelf, naar God en naar mensen. Zo kan iemand door gebrek aan erkenning vastgroeien in een patroon van
zichzelf bewijzen door prestaties, en blijven zoeken naar het bewijs dat hij voor God mag bestaan. Of door
teleurstelling in mensen kan iemand zich van contact met anderen afsluiten, om verdere teleurstelling te
voorkomen. Het eigen verlangen naar contact met anderen moet dan echter wel verdrongen worden.

Tegenkrachten zou ik willen omschrijven als stoorzenders, die een juiste waarneming van zichzelf, van
God, van medemensen en de geschapen werkelijkheid verhinderen, en daarmee het gedrag en reacties be-
invloeden. Dat kan uit verschillende bronnen komen. Van binnen uit, omdat wij de negatieve oordelen van
anderen over ons hebben aanvaard en eigen gemaakt. En het kan van buiten af komen, van de boze die onze
gedachten en gevoelens probeert te beinvioeden. Het is goed om dit onderscheid vast te houden, ook al kun
je niet altijd precies zeggen, wat de bron van storing precies is. Onze aandacht is er op gericht, hoe we de
vrijheid van het evangelie met elkaar mogen delen.

In het spreken over tegenkrachten gebruiken we meestal deze neutrale term. We denken nadrukkelijk
niet dualistisch, alsof goed en kwaad, God en de duivel op ongeveer gelijke hoogte staan. In onze visie staan
de machten van het kwaad op het niveau van de schepping en zijn ze niet principieel sterker dan wij. Niet
voor niets is de strijd tegen de legers van de boze volgens Openbaring toevertrouwd aan het leger van de
engelen, onder aanvoering van de aartsengel Michaél. Schepselen tegenover schepselen. Om invloed te kun-
nen uitoefenen op ons handelen, voelen en denken, moeten machten van het kwaad voet aan de grond
krijgen in ons denken. Dat staat in de lijn van Romeinen 12: laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede. Waar wij ons onttrekken aan het gebod om lief te hebben, en bijvoor-
beeld kiezen om haat of onverschilligheid toe te laten, dan kan dat in ons groeien en macht over ons krijgen.
Wanneer wij ons met occulte zaken bezighouden, zetten wij de deur zelf open voor de invloed van kwade
machten, voor angsten, verwarring en verblinding. Het werkt net als bij een parasiet: het kan pas wortelen in
ons leven als wijzelf daarvoor ruimte bieden.

Theologisch gesproken is het kwaad in algemene zin zeker niet alleen het terrein van de boze, maar nog
nadrukkelijker het terrein van het vlees, zoals Paulus dat aanduidt. Dat kwaad is ingegroeid in onze samenle-
ving, in vooroordelen, vijandsbeelden, angsten, economische structuren, in begeerte en jaloezie.
Bevrijdingspastoraat is slechts een beperkt deel van de strijd tegen het kwaad dat wij te voeren hebben.

Voor de pastorale praktijk die ik ken is dit model van het gebedspastoraat voldoende. De geestelijke
strijd in situatie waarin het evangelie doordringt in een cultuur waarin boze geesten een belangrijke rol spe-
len, vraagt waarschijnlijk om een andere benadering, evenals de hulp aan mensen die zich bekeren van
bijvoorbeeld actieve betrokkenheid bij satanisme.

Er zou in dit verband heel wat te zeggen zijn over de lessen die we op dit gebied van de woestijnvaders
kunnen leren, maar dat laat ik hier liggen.? Eén aspect van het denken van deze christenen uit de vierde eeuw
wil ik hier wel noemen. Zij stellen: Je kunt niet voorkomen, dat er verleidingen zijn, maar je kunt wel kiezen
om niet op die verleidingen in te gaan. Het zijn geen gewapende overvallers, die je overmeesteren, maar
eerder een soort slechte raadgevers, slechte vrienden, die je verkeerd advies geven. Via onze gedachten, onze
gevoelens, onze fantasie, onze herinneringen brengen ze dingen onder onze aandacht. En als heel je omge-
ving zegt: Als iemand je duwt, dan moet je er op slaan, dan doe je dat. Tenzij je zelf weet, dat dat niet de weg
is, die God wijst. Dan kun je die slechte raad afwijzen. Want die macht en dat gezag hebben we.

Op eigen benen staan

Een belangrijk aspect van bevrijdingspastoraat is, dat het gaat om versterken en stimuleren van het zelf
aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid en vrijheid. Als iemand niet zelf wil breken met een houding
of gedrag dat ingaat tegen de weg die God ons wijst, of als iemand zich niet wil onttrekken aan ten onrechte
aangeprate overtuigingen, dan staat elke pastor machteloos. Het gaat om een innerlijke verandering, waar-
voor de betrokkene zelf moet en kan kiezen. De verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en eigen
overtuigingen is ons door God gegeven, en mag dus ook van niemand worden afgenomen. Ook als iemand
zich niet zelf los kan maken van invloeden die te sterk zijn om ze op eigen kracht af te schudden, dan nog
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kunnen we hem of haar niet als het ware terzijde schuiven, en doen alsof wij een groter gezag hebben dan
degene met wie en voor wie we bidden. De eigen vraag om hulp, de eigen overtuiging, dat wat invloed uit-
oefent niet eigen en niet gewenst is, is onontbeerlijk.

Gezond bezig zijn met bevrijdingspastoraat betekent ook, dat wij mensen weerbaar maken, hen beves-
tigen in hun eigen kracht om te onderscheiden en af te wijzen. Het leven in vrijheid met God is niet alleen
maar mogelijk als er voortdurend bevrijders binnen handbereik zijn. Mensen zijn door God op eigen benen
gezet en zijn dus geroepen om te aanvaarden dat ze zelf het kwaad mogen afwijzen, in de verscheidene vor-
men waarin het zich manifesteert. Dat betekent meer dan eens dat mensen gesteund worden om de angst
los te laten dat het kwaad een voor hen te sterke tegenstander is, die zij niet aankunnen.

Intern-menselijke storingen

Ook mogen we de ogen er niet voor sluiten, dat er heel wat storingen intern bij mensen ontstaan. Onze
psychische structuur kan ongezond zijn, psychische ziekten kunnen de waarneming van zichzelf, medemen-
sen, de werkelijkheid en God nadrukkelijk en grondig verstoren. Helaas staat ons geen machtswoord ter
beschikking, dat dergelijke situaties van mensen kan openbreken. [Waar iemand vastzit in angsten, veroor-
zaakt door verstoorde stofwisseling in de hersenen, is bevrijdingspastoraat niet de aangewezen weg.]

Bij mensen die vanuit een te simpele theologie zich bezighouden met bevrijdingspastoraat, bestaat de
neiging om al te snel datgene wat vreemd, bizar overkomt of heftig is, te bestempelen als boze macht. Boos-
heid die zich richt tegen God (denk aan Job!), seksuele verlangens, angstdromen kunnen dan zonder veel
discussie aanleiding om te spreken over een geest van boosheid, lust of angst. Daarmee vergeet men dat de
mens ook op eigen kracht tot heel wat in staat is, en vreemde manieren kan vinden om emoties of verlangens
te uiten en om te gaan met angsten. Woede bijvoorbeeld kan verkeerd gebruikt worden, en vernietigende
trekken krijgen, maar het kan ook de motor zijn die aanzet tot volhardende en doordachte actie. Als woede
of boosheid bij voorbaat verdacht gemaakt wordt als zondig of demonisch, dan wordt een vitale kracht als
het ware geamputeerd, verdoemd. lemand die dwangmatig snoept, is nog niet in de greep van een geest van
snoeplust, maar heeft inzicht en hulp nodig, om anders te leren omgaan met de leegte die zij ervaart. Er is
telkens weer wijsheid nodig om te onderscheiden, wat in een bepaalde situatie een rol speelt. Een goed zicht
op wat waar en echt is. Want soms ziet het goede er niet mooi of aantrekkelijk uit, en soms lijkt het kwaad zo
schitterend en volkomen terecht.

Niet te snel spreken over boze geesten

Daarom moeten we ook niet onkritisch alles geloven wat mensen zelf zeggen. Als iemand zegt, dat hij
of zij door boze machten wordt gekweld, moeten we eerst doorvragen. Pater Touw, die jarenlang exorcist van
het bisdom Roermond was, heeft gewezen op het belang van nuchter en verstandig benaderen van de situa-
tie. Hij noemde in een lezing vier aspecten, die aansluiten bij onze praktijk:
a. Achterhalen wat er aan de hand is, diagnose. Wanneer iemand bijvoorbeeld spreekt over angsten die kwel-
len, dan moet er doorgevraagd worden. Gaat het niet om verklaarbare angsten, die voortkomen uit wat de
betrokkene zelf heeft meegemaakt (traumatische ervaringen als mishandeling, of verlieservaringen)? Staat
de betrokkene onder psychiatrische behandeling, en is men bezig om de goede medicatie te vinden? In der-
gelijke gevallen mag het duidelijk zijn, dat er niet gedacht moet worden aan een vorm van bevrijding, maar
mag er gebeden worden om innerlijke genezing, of om de moed om te aanvaarden, dat de hulp van medicatie
nodig is.
b. Het verband tussen psychische processen en (al dan niet kwade) invloeden van buiten moet uitgelegd wor-
den. Want wat er ook invloed op ons uitoefent, die invloed werkt via onze persoonlijkheid en psychische
structuur. Het is geen zelfstandige macht die onze persoonlijkheid buiten spel zet. Daarom zijn er steeds min-
stens twee dingen nodig bij kwade invloeden, namelijk afscherming tegen die invloed én genezing van de
psychische wond.
c. Het is van groot belang dat we voorkomen dat onze werkwijze als magie uitgelegd kan worden. Er zijn geen
woorden of formules die in zichzelf kracht bezitten, en die ons een bepaalde macht verschaffen.
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d. Het is eveneens heel belangrijk dat wij duidelijk maken, dat we uit onszelf niets kunnen doen. De persoon
moet zich binden aan Christus, die de bevrijder is. Wij spreken niet op grond van eigen gezag, maar wij mogen
als dienaren van Christus delen in zijn gezag.*

Als we binnen het gebedspastoraat spreken over de bevrijding van de invloed van tegenkrachten, staat
dat altijd in het licht van de overwinning van Jezus Christus. Aan het kruis heeft Hij de machten ontmaskerd
en overwonnen. Bevrijding gebeurt daarom altijd vanuit het vertrouwen op Hem. Wij hoeven geen gevecht
te leveren met kwade machten, we mogen hen in Jezus’ naam bevelen om los te laten en weg te gaan. Daar-
voor is geen stemverheffing nodig, geen speciale formule, geen bijzonder gezag.

Bevrijdend pastoraat

Bevrijding van tegenkrachten is aan de orde wanneer het gaat het om betrokkenheid bij vormen van
occultisme, door betrokkenheid bij spiritisme, waarzeggerij, magie (cf. Deut. 18). Daarmee hoeft de vraag nog
niet beantwoord te worden, of er altijd actieve machten achter deze praktijken zitten. Het is en blijft ongezond
om op deze wijze te zoeken naar macht, naar inzicht, naar mogelijkheden om op magische wijze gebeurtenis-
sen te manipuleren. Dat is ontrouw aan de weg die God ons wijst, en dus iets wat als verkeerd erkend moet
worden.

Schuldbelijdenis, bekering en het ontvangen van vergeving zijn voorwaarde, wanneer het gaat om
occulte praktijken, waarmee degene die hulp zoekt zich heeft ingelaten, en waar hij met de eigen wil mee
ingestemd heeft. Maar ook het meewerken aan kwaad, zoals door misbruik of geweld, maakt een derge-
lijke schuldbelijdenis noodzakelijk. Nooit mag men deze erkenning van verantwoordelijkheid ontlopen
door daden toe te schrijven aan machten van buiten, die de controle zouden hebben overgenomen. Dan
zou men ontkennen dat God eigen wil en verantwoordelijkheid heeft gegeven. Herroepen van verkeerde
keuzes, voor Gods aangezicht erkennen dat dit een verkeerde weg was, loslaten en afleggen van alles wat
er mee verbonden is, dat wordt van ons gevraagd, en door God beantwoord met vergeving en vrijheid.
Die vrijheid mogen we ook nadrukkelijk over iemand uitspreken, en de betrokkene mag die zelf beamen.

Kwade machten, die op grond van verkeerde keuzes een invloed hadden op het leven van de be-
trokkene, mogen in de naam van Jezus gebonden en weggezonden worden, naar de plaats die Jezus hen
wijst, om niet meer terug te keren. Dit kan heel rustig meegedeeld worden, zonder stemverheffing of
speciale formules, met vertrouwen in het ons door de Heer verleende gezag.

Tegen schuldgevoelens mag iemand zich vervolgens wapenen met de zekerheid, dat dit stuk verle-
den onder het gezag van Christus valt, als dit eerlijk tegenover Hem beleden is. Aanklachten hebben dan
geen grond meer onder de voeten, en mogen afgewezen worden. Dit betekent vaak een langere weg van
worstelen met eigen gedachten en gevoelens om ook daar van de waarheid overtuigd te raken.

Belangrijk is ook om stil te staan bij het verlangen, dat schuilging achter de openheid voor occulte
zaken. Was iemand op zoek naar macht, kennis, spanning, wraak of verzadiging? Dit moet erkend en aan
God toevertrouwd worden, zodat dit verlangen nu een ruimte wordt waarin Gods Geest mag wonen en
werken. Dit verlangen heeft vaak weer wortels in pijnlijke ervaringen, teleurstelling, of kwaad wat door
anderen is aangedaan. Daarin mag dan gezocht worden naar innerlijke genezing, nadat de pijn en de
klacht erkend is. Zo kan de weg naar het schenken van vergeving aanvaard worden.

Lasten die mensen elkaar opleggen

We kennen naast dit aspect ook lasten die mensen elkaar opleggen, en die niet in de eerste plaats raken
aan de eigen verantwoordelijkheid van degenen die pastoraat ontvangen. In dat verband gebruiken we meer
dan eens de woorden “vloek” of “leugen”. Daar bedoelen we niet zozeer rituele vervloekingen mee (in de
praktijk ben ik die niet tegengekomen), maar wel de sterke invlioed die woorden en houdingen van mensen
kunnen hebben.

Wat ten onrechte over iemand gezegd is (“Jij was ongewenst, een ongelukje”; “Jij zult nooit iets berei-
ken”; “Niemand zal ooit van jou houden”, en dergelijke), mag in het licht van Gods aanvaarding openlijk een
leugen genoemd worden. Vaak gaat het om uitspraken van mensen, die gezag hadden (ouders, leerkrachten),
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of om een houding waarin erkenning ontbrak of liefde onvoldoende getoond werd. In het licht van het Evan-
gelie mag de onwaarheid van kwetsende woorden worden aangetoond, en mag de erkenning en liefde, die
God ons schenkt duidelijk gemaakt worden. De leugens, die het juiste zicht op de eigen positie vertroebelden,
mogen we in Christus’ naam verbreken.

Belangrijk is de innerlijke instemming van de betrokkene met deze benadering. Daarom is er vaak eerst
nog aandacht nodig voor innerlijke genezing, voor het oprichten uit het buigen voor kwetsende woorden of
afwijzende daden, herstel van het gebroken zelfvertrouwen. Pas als de betrokkene kan en wil geloven, dat
het leugen en geen waarheid is, kan hij of zij leren weigeren om er nog langer geloof aan te hechten en kan
de macht ervan gebroken worden. Belangrijk is ook het leren onderkennen van de schuld van anderen, de
moed om bij God te durven klagen over wat mensen, die tot dan toe gezag hadden, verkeerd gezegd en
gedaan hebben. Pas dan is er ook ruimte om te vergeven. De betrokkene mag gezegend en bevestigd worden
in het eigen recht en de eigen volmacht om deze leugen in al zijn vormen en uitwerkingen te herkennen en
tegen te spreken.

Ook de levenshouding, die er het gevolg van is, moet tegen het licht gehouden worden: waar is men
ten gevolge van deze druk scheef gaan lopen, waar heeft het ervaren onrecht het gedrag en de gedachten
misvormd? Hoe heeft de betrokkene geprobeerd dit te compenseren? En wat mag in het licht van wat nu
nieuw geleerd wordt, veranderen?

Vanuit deze invalshoek gaat het niet in de eerste plaats om het wegsturen van kwade machten, maar
veel meer om ontmaskering van iets wat ten onrechte voor waar gehouden werd en sterke invloed uitoe-
fende. Het eigen gezag van de persoon om de waarheid te erkennen en vast te grijpen mag hier gezegend
worden. Want bevrijding wordt niet in de eerste plaats gegeven door iemand die deskundig is, maar is het
hervinden van de eigen vrijheid om te kiezen, de eigen weerbaarheid tegen wat de waarheid en de liefde
geweld aandoet. Daarbij is het vinden van een nieuwe, betere weg uiteindelijk belangrijker dan het precies
herkennen van alles wat tot dusver verkeerd is gegaan.

De aandacht moet bij het nadenken over bevrijdingspastoraat niet in de eerste plaats gericht zijn op
het afschermen tegen een eventuele aanval van buiten. Belangrijker is het onderkennen van het aankno-
pingspunt, datgene in ons, dat ons gevoelig maakt, dat ons gemakkelijk laat instemmen met influisteringen
die niet goed zijn. Zo kunnen we ons bij een open wond aan onze hand druk maken over de verschillende
soorten infecties die mogelijk zijn, maar belangrijker is dat wij de wond ontsmetten en verbinden, zodat deze
afgeschermd is. Het is vooral belangrijk om scherp te zien welke zwakheden er worden blootgelegd door de
verleidingen, die wij ervaren. Want waar invloed van tegenkrachten blijkt, zit daar altijd nog wat anders ach-
ter: niet onderkende en beleden zonde, een wond die niet in Gods handen is gelegd, een binding die niet
hersteld is door de overgave aan Gods liefde, zodat je voor een stuk van je leven je geluk elders zoekt.

Binnen ons team worden verschillende accenten gelegd. Waar de één meer neigt naar spreken in ter-
men van boze geesten die hun macht uitoefenen, ziet de ander eerder destructieve krachten die
levensvreugde en vrijheid verstoren. Of ze dan van binnen uit ontstaan of ook een externe kant hebben, is
niet zo belangrijk. Centraal is de overtuiging dat Christus ons tot leven bevrijdt. Daaraan werken we graag
mee.

Bescheiden bijdrage aan vrijheid

Het zal in de gegeven beschrijving duidelijk zijn, dat ook deze vorm van pastoraat deels een ander in-
strumentarium gebruikt dan vormen van therapie. Een beeldhouwer leert uit ervaring ook heel andere dingen
over hout en de manier waarop hij er mee kan werken dan een celbioloog of een houthandelaar. Toch kunnen
zij elkaars deskundigheid niet ontkennen. Wat ik verteld heb over de pastorale benadering waarin ik thuis
ben, gaat niet over bevrijdingspastoraat als los aandachtsveld. Het is een mogelijk en soms essentieel aspect
in een groter veld. Het luistert hier wel nauw, want als men dit aspect opblaast en tot centraal aandachtsge-
bied maakt, is het gevaar erg groot, dat het beeld niet scherper wordt, maar dat vooral de blinde vlekken
worden uitvergroot. Bij verschillende benadering van dit thema is mij opgevallen, dat men al te gemakkelijk
bindingen, als menselijke manieren om houvast te zoeken, en gebondenheid door kwade machten door
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elkaar haalt. Dan wordt er te snel gesproken over de werking van kwade machten, terwijl het gaat om psychi-
sche processen. Een dergelijke verwarring is heilloos en gevaarlijk. Bevrijdingspastoraat is geen panacee, geen
oplossing voor de meeste problemen. Het is zeker ook geen terrein waarop mensen met machtsdromen of
het verlangen naar grootheid zich veilig kunnen begeven. Wie de mening is toegedaan, dat men door betrok-
kenheid bij bevrijdingspastoraat aan de eigenlijke frontlijn in deze wereld staat, heeft zich al behoorlijk wat
zand in de ogen laten strooien.

Maar wie gelooft dat het heil dat God geeft in Christus reéel is, mag dat met moed en vreugde blijven
delen. Mensen in deze wereld kunnen door schuld van henzelf of van anderen vastlopen in een web, dat hun
vrijheid belemmert en hun ogen vertroebelt. We verwachten niet dat er voor elke storing en gebrek volledig
of zelfs maar gedeeltelijk herstel is voordat Gods Koninkrijk gekomen is, maar we verwachten wel zichtbare
tekenen van Gods ontferming en macht. Waar vergeving niet meetbaar of tastbaar is, maar wel tot rust
brengt, terwijl echt niet alle zonde verdwijnt, zo is er ook op het niveau van het individu ruimte voor beuvrij-
ding, waardoor mensen bevrijd worden tot het goed hanteren van hun eigen verantwoordelijkheid. We
kunnen elkaar heel wat kwaad aandoen, er is een sfeer van kwaad die in deze wereld invloed uitoefent, maar
Christus heeft in deze wereld het licht ontstoken dat het duister overwint.

! Contactadres: info@gebedspastoraat.nl, website: www.gebedspastoraat.nl

2 Zie voor een uitgebreide inhoudelijke beschrijving: J.C. Delbeek, Het gebedspastoraat, een vorm van charisma-
tisch pastoraat (in Christus heel), in: Soteria 16-1 (1999), p.18-31.

8 Zie dr. Reinhard van Elderen, Scherp zien. Over onderscheiding en de dienst der bevrijding. Ekklesia 2023-2.

4 Pater drs. J.M. Touw, prior osh, Onderscheiding der geesten Helvoirt, 27-29 januari 2006 [document 0148 op

www.stucom.nl].
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